
Asperge en wijnboerderij  “De Santspuy” & BREDA 

Vertrek om 08u0 te …… 

10u00 aankomst bij asperge – en wijnboerderij “ de Santspuy”,  hier wordt u  
ontvangen met koffie en streekappelcake gebakken door de plaatselijke 
bakker.  
In een landelijke omgeving, aan de rand van Etten-Leur waar Meesterschilder Van 

Gogh zich ontwikkelde tot 
kunstenaar en waar zijn vader 
predikte, vind je De Santspuy. 
Hier draait alles om de mooie dingen 
in het leven, aldus eigenaars Gilbert 
en Loes Sweep. Hier vind je dan ook 
de ultieme wijnspijscombinatie: 
wijn en asperges. 
Met de wijngaard op de achtergrond 
wordt u een glas witte 
“Santspuy” wijn geserveerd 
begeleid van een stukje 

stokbrood met aspergesalade. 
U volgt een rondleiding door de wijngaard en de aspergevelden. Onderweg 
wordt u enthousiast bijgepraat over de teelt en mogen liefhebbers, onder toezicht 
van een kenner zelf asperges steken! U krijgt een kijkje achter de schermen bij 
het sorteren, schillen en verpakken van de asperges. 
In het gezellige boerderijwinkeltje bieden we u een mooi overzicht van de Santspuy 
producten, samengestelde pakketjes en met zorg gesorteerde Streekproducten. 
Hierna kan u proeven van onze likeuren, advocaat en port. Echte 
aanraders!  

Na dit leuk bezoek rijden we richting ons restaurant voor de lunch: uitgebreide 
koffietafel, inclusief koffie of thee.  Hierna maken we  kennis met onze 
gids en hervatten onze route naar Breda. 
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Breda, een echte Brabantse stad, voor velen van 
ons een onbekende maar zeker de moeite waard om 
te bezoeken. In 1404 zette de Duitse edelman 
Engelbrecht van Nassau als eerste Nassau voet op 
Nederlandse bodem. Hij trouwde met de Bredase 
Johanna van Polanen en Breda werd Nassaustad. De 
Nassaus gaven Breda het aanzien van een " 
Hofstad". Zij behoorden immers tot de machtigste 
adel in het rijk van Karel V. Veel monumenten in de 
binnenstad herinneren nog aan deze verre 
voorouders van de Koninklijke familie. Dit klein 
beetje geschiedenis wordt ons uitgelegd door twee 
gedreven gidsen.  

Tijdens de toer wandelen we langs het 
Valkenbergpark/Kasteel van Breda, Begijnhof, 
geboortehuis Dries van Kuyk, Koepelgevangenis 
van Breda, Chassé Campus, Grote Markt en de 
Grote Kerk, de Turfschipper van Breda, Haven van 
Breda en het Spanjaardsgast.  

Daarna voorzien we nog wat vrije tijd voor 
shoppen in de leuke winkelstraatjes met tal van 
boetiekjes. 
of nog een terrasje meepakken op de Grote Markt 
met een lokaal biertje waarna we terug naar België 
rijden. 

De prijs per persoon bij min. 40 betalende personen is 59 euro, 
inclusief: 
-comfortabel autocarvervoer volgens de wettelijke rij-en rusttijden één chauffeur
-ontvangst met koffie en appelcake
-bezoek asperge –en wijnboerderij de Santspuy,  glaasje wijn en stukje
stokbrood met aspergesalade, proeven van diverse likeuren
-lunch: uitgebreide koffietafel met koffie of thee
-2 gidsen voor bezoek aan Breda.
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