5 dagen verrassend Hamburg

Verblijf in het Ringhotel Klévensteen in Scheneveld (+/- 15 km van het centrum van Hamburg).

Hamburg, ooit een stad met zeelieden, hoeren en veel cash. Nu een fascinerende, hippe, sfeervolle en tweede
grootste stad van Duitsland.

De 1200-jarige geschiedenis heeft veel historische bezienswaardigheden nagelaten. Iedereen die hier is
geweest is enthousiast over haar flair en maritieme charme. De stad heeft meer bruggen dan Amsterdam en
Venetié samen en wordt daarom Hamburg ook wel het Venetié van het noorden genoemd. De enorme
wereldhaven ligt midden in het stadscentrum.

Veel historische gebouwen in Hamburg zijn helaas verwoest tijdens het bombardement in de Tweede
Wereldoorlog. Daardoor heeft de stad wel een mooie combinatie van oude en nieuwe architectuur. Een mooi
staaltje bouwwerk zijn de bakstenen pakhuizen op het water in de wijk Speicherstadt. Deze zijn herbouwd na

de oorlog en daarna zelfs opgenomen in de UNESCO werelderfgoedlijst!

Er stromen 2 rivieren door de stad: de Elbe en de Alster. En dan is er nog de Binnenalster. Rondom deze
grote waterplas vind je belangrijke delen van het centrum. Je komt er winkelstraten, horeca, parken en
wandelpromenades tegen. Ook de eyecatchers van de stad, het Hamburger Rathaus en de St. Michaeliskirche
liggen er in de buurt.



Programma

Dag 1 Dag 3
- Vertrek in de vroege ochtend en via de Nederlandse en Duitse - We starten met een autocar/wandel tour door Blankenese,
autosnelwegen naar Hamburg. het voormalige vissers- en loodsendorp ten westen van
- In Venlo (160 km) wordt er gestopt voor een versterkend Hamburg. Een dorp met Meditterrane flair. Schilderachtige
ontbijt waarna we nog een 150-tal km verder rijden tot in de steegjes en dito huisjes.
Vredestad Miinster. We maken er een korte wandeling van het
centrum naar het Aa-meer met zijn bijzondere sculpturen. - We wandelen via het Rathaus, Deichstrasse en de ruines en
- Minster is een oude Hanzestad. Ondanks het feit dat de stad de St Nikolai-kirsche naar het restaurant voor de lunch in
door de eeuwen heen meerdere malen is verwoest door grote een typisch Hamburgs restaurantje ‘Kartoffelkel. Na de
stadsbranden, de stad gedeeltelijk gesloopt werd door de lunch is er vrije tijd voor shopping of een terrasje of de gids
Wederdopers en hij tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna te volgen voor een wandeling in de Neustadt & Gange
geheel is platgebombardeerd is er nog veel van de oude district.
schoonheid van Miinster te zien. De meeste gebouwen werden
na de Tweede Wereldoorlog in originele staat herbouwd. Dag 4
- Het riviertje de.Aa.in.nger.t. dgor het oude centrum van Miinster - Na het ontbijt rijden we naar het modeltreinenmuseum
hee.n voordat.hu ulteln'deh].I.( in de Aasee str.oomt. Veel van de Miniatuur Wonderland. de grootste modelspoorbaan ter
bezienswaardigheden in Minster zoals de Liebfrauen- wereld!
Uberwasserkirche liggen aan de Aa. _ - Na de lunch bezoeken we Airbus Finkenwerder. In de Airbus-
- I\!_a een late lunch (soep-hoofdschotel-dessertje) langs de Aa fabriek in de Hamburgse wijk Finkenwerder kunt u in
rijden we verder naar Hamburg (300 km) waar we omstreeks reusachtige hallen bekijken hoe vliegtuigen worden gebouwd.
18u00 verwachten aan te komen. Verdeling van de kamers. - Terug naar het hotel voor het avondmaal en laatste

overnachting.
- In samenspraak met chauffeur en gids kunnen we een
Dag 2 avondwandeling ‘Beatle tour’ in de regio van de Reeperbahn
inlassen, een kleurrijke buurt met tal van bars en
muziekclubs, raamprostitutie en een uitgelaten en
beschonken sfeer. In de vroege sixties vergaarden The
Beatles hun eerste faam in de clubs langs de Reeperbahn.

- Na het ontbijtbuffet ontdekken we met onze gids Hamburg,
metropool aan de Elbe en tweede grootste stad van Duitsland.
Van bescheiden vissershaven groeide Hamburg, onder de
stuwing van Libeck en de Hansa, uit tot een volwaardige
handelshaven die zijn gunstige ligging op de verbinding tussen
de Noordzee en de Baltische Zee kon verzilveren. Dag 5

- We starten met een rondrit en rijden naar de andere Elbe-oever.
Vanop de Hermann Blohmstrasse hebben we een prachtig
panorama op de ‘city’, de ‘Altonaer Balkons’ en de
Landungsbriicke, de pier waar alle havenrondvaarten vertrekken.

- Vertrek om 07u30 ‘s morgens met onze koffers richting
vismarkt. Op deze markt vind je uiteraard vers gevangen vis,
maar ook verse producten, bloemen en planten, thee, snoep
en pasta, exotisch fruit, kleding en antiek. Geniet van de
gezellige sfeer van deze traditionele en oudste
openluchtmarkt van Hamburg. U kan er lokale specialiteiten
proeven, zoals ongezouten haring, gerookte vieeswaren en
een stoofgerecht van ossenstaart. Kijk niet vreemd op als je
een drankje of een dans krijgt aangeboden van andere
gasten, ook al is het nog heel vroeg in de morgen. De
openluchtmarkt sluit om 09u30 de morgen, maar de
veilinghal blijft langer open.

- We rijden terug en bekijken het imposante Stadhuis en de
Rathausmarkt, de Deichstrasse met zijn ‘snuffelboetiekjes, de
Elbphilharmonie en dan naar het 700 m lange ponton
‘Landungsbriicken’ voor de lunch.

- Nadien schepen we in voor een 2-uur durende boottocht op de
Elbe. We varen door de stadskanalen en tussen enorme
containerschepen, majestueuze oceaanstromers en luxueuze
jachten door een van de grootste havens van Europe, een

onvergetelijke ervaring! - Met de traditionele groet ‘Hummel Hummel” nemen we

afscheid van Hamburg en rijden terug naar Belgié (+/- 580

- Na deze spectaculaire bezoeken we de St. Michaeliskirche met )k

haar 132m hoge toren, het referentiepunt in de binnenstad en
wandelen we even de nieuwe Elbpilharmonie binnen. Van hieruit
heeft u een prachtig uitzicht op de haven en de stad.

- In Osnabriick (230 km) wordt er gestopt en na een korte
wandeling gaan we lunchen (buffetje met soep - 2 soorten
vlees met groentjes, sla en dessertje).

- Terug naar het hotel voor het avondmaal en de overnachting.

Prijs op aanvraag
via mail: marc.groups@vanbogget.be
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